Een ervaring voor het leven!

Vera, 19 jaar, is derdejaarsstudent Nederlands aan de lerarenopleiding. In het tweede
jaar van de opleiding woonde zij een voorlichting bij over een project van stichting Salto
Adelante in Nicaragua. Vera's nieuwsgierigheid was direct gewekt. Ze verdiepte zich

in de stichting, het project en het land en besefte meer en meer dat ze hieraan wilde
deelnemen. 18 augustus was het voor Vera zover: haar avontuur kon beginnen. Na een
lange vliegreis kwam ze in een heel andere wereld terecht. In een land met een andere
taal, andere cultuur, andere normen en waarden en heel andere leefomstandigheden.

Het project

Vera kwam in een van de armste sloppenwijken
van Managua, de hoofdstad van Nicaragua,
terecht. In deze sloppenwijk, waar de huizen niet
zijn te vergelijken met de huizen in Nederland,
heeft Vera gewerkt aan onderwijsvernieuwing
op een basisschool. Ze is met docenten aan de
slag gegaan om meer activerende didactiek in te
brengen in hun manier van lesgeven. Dit is hard
nodig wanneer je bedenkt dat deze docenten
voorheen het bord volschreven en de leerlingen
simpelweg hetgeen lieten overschrijven wat op

Vera, een leerling en een docent in Nicaraguaan-
se stijl op de dag van het voedsel op school

het bord stond. Dankzij de onderwijsvernieuwing
die plaatsvindt op deze school, worden leerlingen
nu veel meer geactiveerd tijdens de lessen. Dit

is niet alleen een leukere manier van leren, het is
ook nog eens veel leerzamer.
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Je leert alles wat je zelf
in Nederland hebt veel
 meer waarderen!

Een andere wereld

Dat heel andere dingen belangrijk worden wan-
neer je niets bezit, heeft Vera met haar eigen
ogen kunnen zien. Vooral het feit dat mensen die
bijna niets hebben zo positief in het leven staan
en naastenliefde als heel belangrijk beschou-
wen, greep haar aan. “Mensen wonen met een
erg groot gezin in een huisje en hebben maar
weinig spullen vergeleken met hier. Toch zijn ze
gul genoeg om elkaar te helpen en een bedelaar
op straat een muntje in de hand te duwen. Heel



mooi om te zien.” De armoede die Vera heeft
gezien, heeft ervoor gezorgd dat ze nu minder
waarde hecht aan bepaalde materialistische
dingen. De houding van de mensen in Nicara-
gua heeft ervoor gezorgd dat haar prioriteiten nu
ergens anders liggen.

Eén van de dingen die Vera heel aangrijpend
vond, was een moment thuis bij een van de do-
centen. Daar zag ze een meisje dat bij de familie
inwoonde en dat allerlei taken in huis vervulde.
Dat meisje had zelf geen familie en was onder de
hoede genomen van deze familie. Op het mo-
ment dat Vera haar zo zag rondlopen, besefte ze
dat zij nooit meer zal kennen dan het leven daar.
“Er zit voor die mensen gewoon niet meer in en
ze zullen ook nooit meer kennen.” Even aangrij-
pend was het moment dat Vera een kijkje nam
op de vuilnisbelt van Managua. “Je ziet kinderen
door de troep lopen op zoek naar van alles wat ze
misschien zouden kunnen gebruiken of opeten...
Hartverscheurend.”

De vuilnisbelt van Managua

Een avontuur vol ervaringen

“Het is een ervaring die je je leven lang mee-
neemt en waar je ontzettend veel van leert.” Vera
heeft het hier niet alleen over de studie, maar ook

over de levenservaring die je opdoet. “Je leert een
andere taal, je leert een andere cultuur kennen en
je leert alles wat je zelf in Nederland hebt en voor
lief neemt veel meer waarderen.” En precies om
deze reden zouden studenten volgens Vera naar
Nicaragua moeten gaan.

Marloes van Driel

Wist je dat...

de beste manier om een
kamer te vinden is, om
gewoon briefjes op te hangen
bij een plaatselijke supermarkt
o#door middel van
mond-tot-mondreclame?s




